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Amsterdam, 1 oktober 2007 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op donderdag 18 oktober 2007 organiseren de Afdeling Mediastudies van de 
Universiteit van Amsterdam en Uitgeverij Aksant in samenwerking met SPUI25 de 
officiële boekpresentatie van Once Were Warriors: The Aftermath. The Controversy of 
OWW in Aotearoa New Zealand. Graag nodigen wij u van harte uit bij deze feestelijke 
presentatie aanwezig te zijn. 
 
Het avondvullende programma begint om 19.30 uur met inleidingen van de bekende 
Māori romanschrijver Witi Ihimaera (o.a. The Whale Rider), cultureel antropoloog Toon 
van Meijl (Centre for Pacific and Asian Studies, onder voorbehoud) en 
filmwetenschapper Emiel Martens, de auteur van het boek. Vervolgens zal de film Once 
Were Warriors worden vertoond, met na afloop een borrel.     
 
De boekpresentatie vindt plaats in SPUI25. Dit is een nieuw academisch-cultureel 
centrum dat een verbinding vormt tussen de academische cultuur van de Universiteit 
van Amsterdam en de wereld van de culturele praktijk in de breedste zin. 
Initiatiefnemers voor het centrum zijn de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der 
Geesteswetenschappen) en de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV), met als 
externe partners uitgeverij Amsterdam University Press (AUP), Athenaeum Boekhandel 
en het weekblad Vrij Nederland. Het adres van SPUI25 is Spui 25-27, 1012 WX 
Amsterdam. 
 
Het bijwonen van de boekpresentatie en filmvertoning is gratis. Echter, de capaciteit van 
SPUI25 is beperkt, en daarom verzoeken wij u vriendelijk zich van tevoren aan te 
melden via spui25@uva.nl. U ontvangt dan per email een bevestiging. Mocht u zich 
aangemeld hebben maar vervolgens toch verhinderd zijn, wilt u zich dan weer 
afmelden? Voor meer informatie: www.mediastudies.nl, www.aksant.nl en 
www.spui25.nl.  
 
Wij hopen u 18 oktober aanstaande om 19.30 uur in SPUI25 te mogen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marti Huetink (Aksant), Margot Dijkgraaf (SPUI25) en Emiel Martens (auteur)  
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In 1990 unknown Māori author Alan Duff suddenly became both famous and notorious in New 
Zealand for his first novel Once Were Warriors. The violent story of a poor urban Māori family 
aroused much controversy in New Zealand society, and the Māori community in particular. Many 
Māori commentators condemned the novel for its negative and allegedly racist portrayal of the 
indigenous Māori people, accusing Duff for “hanging out the dirty linen” and “blaming the 
victim”. Four years later, the homonymous film by Māori director Lee Tamahori led to similar 
fame and controversy. On the one hand, critics strongly disapproved of the commercial 
indigenous film on social, political and aesthetic grounds. On the other hand however, Once Were 
Warriors became the most successful motion picture in the history of New Zealand cinema, 
grossing over 6.7 million NZ dollars in the national box office and reaching a large international 
audience. Once Were Warriors was not just a novel or film, but a powerful cultural representation 
which had a significant impact on New Zealand society. 
 
In this richly illustrated book Emiel Martens examines the impact of Once Were Warriors in 
Aotearoa New Zealand by exploring the two cultural representations (with a specific emphasis on 
the film) and their aftermath in postcolonial New Zealand society: Why did Once Were Warriors 
cause such a controversy within the Māori community? Which were the underlying metaphors of 
the public debate on both the novel and the film in New Zealand society? And what did the 
heated reception of Once Were Warriors say about the position and identity of the indigenous 
Māori people within modern New Zealand? Bringing together a wide variety of popular and 
academic texts, the author discusses these urgent questions in relation to timely New Zealand and 
wider postcolonial issues such as racial stereotypes, cultural politics, ethnic relations, indigenous 
media and Māori identity. As an interdisciplinary Cultural Studies endeavour, this book is 
surprisingly accessible and will prove interesting reading for anyone who wishes to know more 
about cultural identity, postcolonial representation and indigenous filmmaking in Aotearoa New 
Zealand.   
 
 
Emiel Martens is a Lecturer in Media Studies at the University of Amsterdam.  
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